
zondag 20 maart 2022 
           Vandaag is het de 1e/2e/3e/4e/5e/6e/7e lijdenszondag 

Dominee: ………………….…………………. 

 

We zingen:     We lezen uit de bijbel: 

 

Thema van de preek: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wk/lied………………………...   

Ps:………………….…………. 

Ps:……………………………..  

Ps:.……………………………. 

Wk: …………………………… 

Ps: ……………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………
Tekst:  

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

In deze hanen 

staat een 

boodschap 

verborgen.    

Kun jij de 

boodschap 

vinden? 

Weet je nog hoe bang Petrus was, toen Jezus gevangen 

genomen was? Hij durfde zelfs niet te bekennen, dat hij ook bij 

Jezus hoorde. 1 / 2 / 3 / 4 keer zei hij, dat hij Jezus niet kende. 

Hoe kunnen wij uitkomen voor Jezus en het kennen van Hem? 

 



  

 
Heb jij ook wel eens iets gedaan waar je spijt van hebt gehad?  

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Jezus wil ook jou vergeven. 


